DICASTERIE VOOR DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG

Hindoes en christenen: Bouwen aan wereldvrede door dialoog en samenwerking in
de geest van Nostra Aetate
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Beste vrienden,

Het Dicasterie voor Interreligieuze Dialoog heeft het genoegen u zijn hartelijke groeten en
beste wensen aan te bieden bij de viering van Divali op 20 oktober van dit jaar. Moge dit
lichtfeest uw leven verlichten en geluk, eenheid en vrede brengen in uw families en ge-
meenschappen!

De achtste dag na Divali markeert dit jaar de zestigste verjaardag van Nostra Aetate (28
oktober 1965), het historische document van de katholieke Kerk dat katholieken over de
hele wereld aanmoedigde om een dialoog aan te gaan en samen te werken met mensen
van andere religieuze tradities. Het drong er bijiedereen op aan om "de geestelijke en mo-
rele goederen en ook de sociaal-culturele waarden, die deze godsdiensten bezitten, te
erkennen, te bewaren en te ondersteunen" (NA 2), teneinde de vrede te bevorderen.

In de afgelopen zes decennia heeft dit historisch initiatief van de interreligieuze dialoog
zich ontwikkeld tot een wereldwijd project, genereus ondersteund en verdedigd door
mensen zowel van verschillende religieuze overtuigingen als door niet-gelovigen, waar-
door het een belangrijke bijdrage levert aan de wereldvrede. Deze boodschap is zelf een
vrucht van die nobele visie.

Op ditdiamanten jubileum roept Nostra Aetate ons op om onze inzet voor het bevorderen
van de interreligieuze dialoog als een weg naar vrede te hernieuwen. Tijdens deze feest-
dagen nodigen we u uit om samen met ons na te denken over hoe christenen en hindoes
samen met mensen van alle religies en goede wil onze gezamenlijke inspanningen voor
vrede kunnen versterken door middelvan dialoog en samenwerking in de geestvan Nostra
Aetate.

Zo'n geest is geworteld in "het bevorderen van eenheid en liefde tussen de mensen en
zelfs tussen de volkeren" door zich te concentreren op "wat mensen gemeen hebben en
wat hen voert tot een werkelijk samenleven” (NA 1). Het roept ons op om "niets wat er aan
waars en heiligs" in andere religies is te verwerpen en "met oprechte eerbied" die manie-
ren van gedrag en leven, die voorschriften en leringen te verdedigen" die "een straal weer-
kaatsen van de Waarheid die alle mensen verlicht" (NA 2). Het inspireert tot een vastbe-
raden besluit "om gemeenschappelijk de sociale rechtvaardigheid, de zedelijke waarden,
de vrede en de vrijheid te verdedigen en te bevorderen in het belang van alle mensen" (NA
3).

Hoewel er sinds het verschijnen van Nostra Aetate veel vooruitgang is geboekt, moet er
nog veel meer worden gedaan. In de wereld van vandaag, waar wantrouwen, polarisatie,
spanningen en verdeeldheid toenemen, is de interreligieuze dialoog meer dan ooit nood-
zakelijk. Deze moet zaden van eenheid en harmonie blijven zaaien en voor iedereen een



baken van hoop worden. Interreligieus begrip en samenwerking moeten een plaats vinden
in ons dagelijks leven en een natuurlijke manier van samenleven worden.

Paus Leo XIV heeft alle mensen opgeroepen om "bruggen te bouwen door middel van di-
aloog en ontmoeting en zich te verenigen tot één volk" (Urbi et Orbi, 8 mei 2025). Hij her-
innert ons eraan dat het bevorderen van een cultuur van dialoog en samenwerking voor
vrede "een taak is die aan allen is toevertrouwd, zowel gelovigen als niet-gelovigen, die
deze moeten bevorderen door middel van reflectie en een praxis die worden geinspireerd
door de waardigheid van de persoon en het algemeen welzijn" (Toespraak tot de bewegin-
gen en verenigingen in de "Arena van de Vrede', Verona, 30 mei 2025). Alleen door samen
te werken kunnen wij een vrede verzekeren en handhaven die gebaseerd is op waarheid,
gerechtigheid, liefde en vrijheid (vgl. Johannes Paulus I, Boodschap ter gelegenheid van
de viering van Wereldvredesdag, 1 januari 2003).

Als de primaire plaats van opvoeding speelt het gezin in het leven en het geloof een voor-
aanstaande rol bij het voeden en doorgeven van deze waarden. Religieuze tradities heb-
ben ook een cruciale verantwoordelijkheid bij het bevorderen van vrede, waarbij religieuze
leiders de morele plicht dragen om het goede voorbeeld te geven, hun volgelingen aan te
moedigen diversiteit te respecteren en bruggen van vriendschap en broederschap te bou-
wen. Onderwijsinstellingen en media spelen eveneens een essentiéle rol bij het vormen
van harten en geestenin derichtingvan een vreedzaam samenleven. Op deze manier kun-
nen en moeten interreligieuze dialoog en samenwerking worden omarmd als onmisbare
instrumenten voor het cultiveren van een cultuur van vrede; ze moeten uitgroeien tot een
krachtige, dynamische beweging die zich inzet voor het opbouwen en verdedigen van
vrede te allen tijde.

Als gelovigen die geworteld zijn in onze respectievelijke geloofstradities, en als mensen
verenigd door gedeelde waarden en een gemeenschappelijke zorg voor vrede, mogen wij
- hindoes en christenen, samen met mensen van andere religies en alle mensen van
goede wil - de handen ineenslaan in kleine zowel als grote stappen om de vrede in onze
huizen, gemeenschappen en samenlevingen te koesteren. Mogen we ernaar streven de
wereldvrede op te bouwen door "het bevorderen van een cultuur van dialoog als weg; on-
derlinge samenwerking als gedragscode; wederzijds begrip als methode en standaard"
(Document over menselijke broederschap voor wereldvrede en samenleven, 4 februari
2019).

We wensen u allen een fijn Divali toe!
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