
Reactie van bisschop Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samenleving 
namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, naar aanleiding van de 
apostolische exhortatie Dilexi te van paus Leo XIV:   
 
In nauwe verbondenheid met zijn voorganger Franciscus heeft paus Leo een heldere 
en indrukwekkende apostolische exhortatie geschreven. Het vormt een aansporing 
om de armen lief te hebben. De titel Dilexi te verwijst naar de Apocalyps 3 vers 9. Het 
gaat daar over de kleine christengemeenschap van Filadelfia. Een groep christenen 
met weinig kracht maar geliefd door God.  
 
Jezus is zelf een arme Messias zonder macht. In iedere arme is Christus zelf 
zichtbaar. Christenen moeten daarom gevoelig zijn voor de noden van de armen en 
luisteren naar hun roepstem. In veel landen wordt wel economische groei 
gerealiseerd maar geen integrale menselijke ontwikkeling. Wij zien in veel landen 
sommigen in grote welstand leven terwijl anderen het meest noodzakelijke moeten 
ontberen. In dat kader spreekt paus Leo over zondige structuren die armoede en 
extreme ongelijkheid veroorzaken. 
 
In het voetspoor van zijn voorgangers pleit paus Leo voor een Kerk van en voor de 
armen. Armen zijn geen objecten van liefdadigheid maar subjecten die hun eigen 
leven kunnen vormgeven. Hij citeert meerdere stemmen uit de geschiedenis van de 
Kerk. De paus hanteert een breed armoedebegrip en vraagt om zorg voor zieken, 
gevangenen en migranten. Christelijke liefde kent geen grenzen en vraagt om zowel 
gebed als concrete actie. 
 
Paus Leo verwijst uitgebreid naar meerdere getuigen van evangelische liefde vanaf 
de middeleeuwen tot recente tijden. De paus plaatst zijn aansporing in de 
voortgaande lijn van het katholiek sociaal denken sinds Rerum Novarum (Over 
nieuwe dingen) van 1891. 
 
Deze exhortatie van paus Leo kan inspireren om ons in het welvarende Nederland te 
blijven inzetten voor de armen in eigen land en de hele wereld. Iedere mens heeft 
immers een unieke waardigheid als schepsel van God. Ik hoop dat deze pauselijke 
aansporing velen zal bemoedigen om te streven naar meer sociale gerechtigheid en 
het beschermen van de aarde als Gods eigendom. Juist de armen zijn de eerste 
slachtoffers van de wereldwijde klimaatverandering.  
 
 
Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch, 9 oktober 2025. 
 


