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Boeddhisten en christenen 
In  een dialoog voor bevrijding in onze tijd 
 

Boodschap bij gelegenheid van het Vesakfeest 2025 

 

Beste vrienden boeddhisten,  

Zoals in de afgelopen jaren doen wij u opnieuw onze beste groeten en wensen toekomen 
bij gelegenheid van de vreugdevolle Vesakviering. Dit heilige feest, dat herinnert aan de 
geboorte, de  verlichting en het sterven van de Boeddha, heeft voor u een diepe 
geestelijke betekenis. Dit jaar worden onze wensen nog versterkt door de geest van het 
Jubeljaar dat voor ons katholieken een tijd is van genade, van verzoening en geestelijke 
vernieuwing. 

Als partner op de weg van de dialoog groeten wij u ook in de geest van Nostra Aetate, de 
vernieuwende Verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie over de relatie van de Kerk 
met de andere niet-christelijke religies waarvan wij dit jaar de zestigste verjaardag 
vieren. Sinds de afkondiging ervan in 1965  heeft dit document onze inzet jegens de 
volgelingen van andere religies aanzienlijk verdiept. Geïnspireerd door de visie ervan 
bevestigen wij opnieuw dat “de katholieke Kerk niet waars en heiligs verwerpt” in de 
andere geloofsovertuigingen en “beschouwt zij met oprecht respect die vormen van 
handelen en leven, die normen en leerstelsels, die wel in vele opzichten afwijken van 
hetgeen zijzelf gelooft en voorhoudt, maar toch niet zelden een straal weerkaatsen van 
de Waarheid, die alle mensen verlicht” (Nostra Aetate, 2). 

 Onze inzet voor de dialoog wordt eens te meer bevestigd door de positieve erkenning in 
Nostra Aetate ten opzichte van uw traditie: “In het Boeddhisme erkent men 
overeenkomstig de verschillende richtingen ervan de volstrekte ontoereikendheid van 
deze veranderlijke wereld en leert men de mensen een weg om met toewijding en 
vertrouwen de toestand van volmaakte bevrijding te kunnen bereiken ofwel om tot de 
hoogste verlichting te kunnen geraken, hetzij door eigen inspanning, hetzij door hulp van 
boven” (Nostra Aetate, 2). Voor u houdt de boeddhistische weg naar de bevrijding de 
overwinning in op onwetendheid, begeerte en lijden door intuïtie, ethisch gedrag en 
geestelijke discipline. De reis naar het Nirwana – de definitieve bevrijding van de cyclus 
van geboorte, dood en wedergeboorte – toont de omvormende kracht van wijsheid en 
compassie. 

Dit verlangen naar ware bevrijding  vindt een diepe weerklank in ons gemeenschappelijk 
zoeken naar de waarheid en het volle leven, en  vindt een parallel in de leringen van onze 



respectievelijke tradities. De Boeddha leerde dat “degene die vrij is van begeerte en 
gehechtheid volmaakt is in het ontdekken van de Leer; hij kent de indeling van de heilige 
geschriften in de juiste volgorde – hij is werkelijk de drager van zijn sterfelijk lichaam. Hij 
wordt werkelijk  de wijze mens genoemd, de grote man” (Dhammapada 24, vers 352). 
Voor Jezus is de kennis van de Waarheid bevrijdend: “U zult de waarheid kennen, en de 
waarheid zal u bevrijden” (Johannes 8:32). 

In onze tijd, die gekenmerkt wordt door scheidingen, conflicten en lijden, zien we de 
urgente noodzaak om een bevrijdende dialoog te voeren, die zich niet beperkt tot 
woorden, maar in staat is om die woorden te  vertalen in concrete handelingen voor 
vrede, rechtvaardigheid en de waardigheid van alle  mensen. 

Zoals in de tijd waarin Nostra Aetate werd afgekondigd gaat ook onze wereld zwaar 
gebukt onder onrechtvaardigheid, oorlogen en onzekerheid aangaande de toekomst. 
Desondanks behouden wij de overtuiging dat de godsdiensten ten diepste in staat zijn 
om betekenisvolle antwoorden te bieden voor de “verborgen raadsels van het menselijk 
bestaan” (Nostra Aetate, 1). De dialoog die zich ontwikkelt onder ons dient om de 
schatten te delen van onze tradities en om uit  hun wijsheid te putten om de ernstige 
uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden. 

Het vurig verlangen naar broederschap en naar authentieke dialoog, die zo welsprekend 
tot uitdrukking komt in Nostra Aetate brengt ons ertoe te strijden voor de eenheid en de 
liefde tussen alle volken en landen. Wij worden uitgenodigd om te bouwen op onze 
gemeenschappelijke punten, om onze verschillen te waarderen en om wederzijdse  
verrijking te ontlenen aan onze diverse tradities. 

Deze geest vindt verdere verdieping wanneer wij ons inspannen een cultuur te omarmen 
van dialoog als weg om te volgen, met “wederzijdse samenwerking als gedragsregel (en) 
wederzijds begrip als methode en criterium” (Document over de menselijke 
broederschap voor de vrede in de wereld en de samenleving, Abu Dabi, 4 februari 2019). 

Met deze gebedsoverwegingen hebben wij de oprechte overtuiging dat middels de  
dialoog onze respectievelijke tradities antwoorden kunnen bieden die een waardig 
antwoord zijn op de uitdagingen van onze tijd. 

Wij wensen u een gezegende en vruchtbare viering van Vesak! 

Van het Vaticaan, 12 mei 2025 
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