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Christenen en moslims: wat we samen hopen te worden

Vaticaanstad

Beste moslimbroeders en -zusters,

Aan het begin van de maand Ramadan biedt het Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog u zijn
warme groet en vriendschap aan. Deze periode van vasten, bidden en delen is een bevoorrechte
gelegenheid om dichter bij God te komen en zich te vernieuwen in de fundamentele waarden van
geloof, mededogen en solidariteit. Dit jaar valt de ramadan grotendeels samen met de vastentijd,
die voor christenen een tijd is van vasten, smeking en bekering tot Christus. Deze nabijheid in de
spirituele kalender biedt ons een unieke kans om zij aan zij voort te gaan, als moslims en
christenen, op een gemeenschappelijke weg van zuivering, gebed en naastenliefde. VVoor ons
katholieken is het een vreugde om dit moment met u te delen, omdat het ons eraan herinnert dat
we allemaal pelgrims zijn op deze aarde en dat we allemaal proberen "een beter leven te leiden”,
maar vooral aan dat wat we samen willen worden, als christenen en moslims, in een wereld op
zoek naar hoop. Willen we eenvoudige medewerkers zijn voor een betere wereld of authentieke
broeders en zusters die gemeenschappelijke getuigen zijn van de vriendschap van God met de
hele mensheid?

Wij katholieken beschouwen de ramadan als een school van innerlijke transformatie die meer is
dan een eenvoudige vastenmaand. Door zich te onthouden van eten en drinken leren moslims
hun verlangens te beheersen en aandacht te schenken aan wat essentieel is. Deze tijd van
geestelijke discipline is een uitnodiging om vroomheid te cultiveren, de deugd die ons dichter bij
God brengt en het hart opent voor anderen. Zoals u weet, nodigt de heilige tijd van de vasten ons
in de christelijke traditie uit een soortgelijke weg te volgen: door vasten, gebed en aalmoezen
proberen we ons hart te zuiveren en ons te concentreren op Hem die ons leven leidt en stuurt.
Deze spirituele praktijken, hoewel op verschillende manieren uitgedrukt, herinneren ons eraan
dat geloof niet alleen een kwestie is van uiterlijke gebaren, maar een weg van innerlijke
bekering.

In een wereld die wordt gekenmerkt door onrecht, conflicten en onzekerheid over de toekomst,
impliceert onze gemeenschappelijke roeping veel meer dan alleen deze spirituele praktijken.
Onze wereld dorst naar broederschap en authentieke dialoog. Samen kunnen moslims en



christenen getuigen zijn van deze hoop, vanuit de overtuiging dat vriendschap mogelijk is,
ondanks de last van de geschiedenis en de ideologieén die ons in de val laten lopen. Hoop is niet
alleen maar optimisme: het is een deugd die verankerd is in het geloof in God, de Barmhartige,
onze Schepper. Voor u, beste moslims, wordt hoop gevoed door het vertrouwen in de goddelijke
barmhartigheid die vergeeft en leidt. Voor ons christenen is zij gebaseerd op de zekerheid dat de
liefde van God sterker is dan alle beproevingen en obstakels.

Wat we samen willen worden, is dus broeders en zusters te zijn in menselijkheid, mensen die
elkaar wederzijds ten diepste waarderen. Ons geloof in God is een schat die ons verenigt, ver
over onze verschillen heen. Het herinnert ons eraan dat we allemaal schepselen zijn, spirituele
wezens, geincarneerd en geliefd, geroepen om te leven in waardigheid en wederzijds respect. Wij
willen hoeders worden van deze heilige waardigheid en alle vormen van geweld, discriminatie en
uitsluiting afwijzen. Terwijl in dit jaar onze twee spirituele tradities samenkomen in het vieren
van de ramadan en de vastentijd, hebben we een unieke kans om de wereld te laten zien dat
geloof mensen en samenleving transformeert, en dat het een drijvende kracht is voor eenheid en
verzoening.

In een wereld waarin “opnieuw de bekoring verschijnt om een cultuur van muren te creéren,
muren in de harten, muren op de aarde, om deze ontmoeting met andere culturen en met andere
mensen te verhinderen” (Paus Franciscus, Fratelli Tutti, 27) is onze uitdaging dus om door
middel van dialoog een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen, gebaseerd op broederschap.
We willen niet alleen naast elkaar bestaan; we willen samenleven in oprechte en wederzijdse
achting. De waarden die we me elkaar delen, zoals rechtvaardigheid, mededogen en respect voor
de schepping, zouden onze acties en relaties moeten inspireren en dienen als kompas om
bouwers van bruggen te zijn in plaats van muren, pleitbezorgers voor rechtvaardigheid in plaats
van onderdrukking, beschermers van het milieu in plaats van vernietigers ervan. Ons geloof en
zijn waarden moeten ons helpen om stemmen te zijn die opkomen tegen onrecht en
onverschilligheid en die de schoonheid van de menselijke verscheidenheid verkondigen.

In deze tijd van ramadan, bij het naderen van 'id al-Fitr, delen we deze hoop graag met u. Mogen
onze gebeden, onze gebaren van solidariteit en onze inspanningen voor vrede tastbare tekenen
zijn van onze oprechte vriendschap met u. Moge dit feest een gelegenheid zijn voor broederlijke
ontmoetingen tussen moslims en christenen, waarin we samen de goedheid van God kunnen
vieren. Deze eenvoudige, maar diepgaande momenten van delen zijn zaden van hoop die onze
gemeenschappen en onze wereld kunnen transformeren. Moge onze vriendschap een weldoende
bries zijn voor een wereld die dorst naar vrede en broederschap!

Mogen uw vasten en de andere praktijken van vroomheid tijdens de ramadan en de viering van



'id al-fitr, waarmee deze wordt afgesloten, u overvloedige vruchten van vrede, hoop,
broederschap en vreugde brengen!
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