HET UNIVERSELE GEBED - INTENTIES
VOOR DE EUCHARISTIE OP ZONDAG

Voor de 25e en 26e zondag in de tijd door het Jaar - A, voorafgaand aan de opening van de
synodale bijeenkomst, worden enkele intenties voor het universele gebed (de voorbede)
voorgesteld:

Voor de Kerk aan de vooravond van een nieuwe fase in het synodale traject:

dat de levende en werkzame aanwezigheid van het Evangelie haar mag maken zoals de
wijngaard uit de parabel, - een levenskrachtige plaats waarin alle mannen en vrouwen die
gericht zijn op het ontdekken van de zin van het bestaan, een plaats en gehoor vinden en op
adem komen. Laat ons bidden:

Voor de bisschoppen en alle deelnemers aan de synodale bijeenkomst:

dat uit het luisteren naar de Heilige Geest voorstellen voortvloeien waardoor het hele volk van
God als een dynamische gemeenschap mag ondervinden dat het werkelijk deelneemt aan het
leven van de Kerk en een levend en aantrekkelijk getuigenis mag zijn van de nieuwheid van
het Evangelie in de wereld. Laat ons bidden:

Voor de theologen:
dat hun bijdrage aan het werk van de Synode vergezeld mag gaan van de gave van wijsheid en
openbaring, zodat de gave van het geloof heel het volk van God verrijkt. Laat ons bidden:

Voor de jongeren die zoeken naar waarheid en authentiek getuigenis, concreetheid en
spiritualiteit:

dat zij zich dankzij de synodale weg steeds meer betrokken kunnen voelen bij het leven en de
zending van de Kerk te midden van de uitdagingen van de hedendaagse wereld, en dat zij met
het enthousiasme van hun leeftijd aan velen de hoop geven die voortkomt uit de ontmoeting
met Jezus. Laat ons bidden:

Voor ons die hier verzameld zijn, in gemeenschap met christelijke gemeenschappen over de
hele wereld:

dat wij de goedheid mogen proeven van de Heer die tot ons komt in het Lichaam en Bloed
van Jezus, dat wij van Hem een nieuwe visie op onze naaste ontvangen en dat wij edelmoedig
mogen getuigen in de wereld waarin wij leven. Laat ons bidden:

Als slotgebed van het universele gebed kan de priester een van de collecta-gebeden
nemen uit het misformulier bij gelegenheid van een synode:

Heer, Leidsman en Beschermer van uw Kerk,

wij bidden U:

vervul uw dienaars met de geest van inzicht, waarheid en vrede,
zodat zij met heel hun hart erkennen wat U behaagt,

en dit met al hun kracht ten uitvoer brengen.

Door Christus, onze Heer.

Ofwel:

God, Gij die genadig zorg draagt voor uw volk en heerst met liefde,
schenk de geest van wijsheid

aan wie Gij het bestuur hebt toevertrouwd,

zodat zij uw volk brengen

tot een diepere kennis van de waarheid

en tot een groei in heiligheid die U welgevallig is.

Door Christus, onze Heer.



