
Gebeden voor de synode  

 

1. God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid hebt Gij besloten tot de uitbreiding van het rijk 

van Christus over de gehele aarde om alle mensen te doen delen in de weldaad van de 

verlossing. Wij bidden U: laat uw kerk, als sacrament van het heil der wereld, het mysterie 

van uw liefde tot de mensen openbaren en tot werkelijkheid maken. Door Christus, onze 

Heer. 

 

2. Almachtige God, geef dat uw kerk steeds het heilig volk blijft, een zoals Gij een zijt, Vader, 

Zoon en heilige Geest, om voor de wereld het heilbrengend teken te zijn van uw heiligheid en 

eenheid, en haar te brengen tot de volmaaktheid van uw liefde. Door Christus, onze Heer. 

 

3. Almachtige eeuwige God, in Christus hebt Gij uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. 

Waak over het werk van uw barmhartigheid: geef dat uw kerk, verspreid over heel de wereld, 

standhoudt in de belijdenis van uw Naam. Door Christus, onze Heer.  

 

4. God, in de afzonderlijke kerken, die overal ter wereld op weg zijn naar U, openbaart Gij de 

ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Verleen aan de gelovigen van onze kerk de 

genade zich zo rond hun herder te verenigen en door het evangelie en de eucharistie een 

gemeenschap te worden in de heilige Geest, dat zij op waardige wijze heel uw volk 

vertegenwoordigen en teken en werktuig worden van Christus' aanwezigheid in de wereld. 

Door Christus onze Heer. 

 

5. Heer, Leider en Beschermer van uw kerk, vervul uw dienaars met de geest van inzicht, 

waarheid en vrede, zodat zij ten volle beseffen wat U welgevallig is en dit met volledige inzet 

ten uitvoer brengen. Door Christus onze Heer. 

 

6. God, vol goedheid zorgt Gij voor uw volk en liefde kenmerkt uw bestuur. Wij bidden U: 

schenk een geest van wijsheid aan allen die Gij in uw kerk bekleed hebt met gezag, zodat zij 

uw volk brengen tot een diepere kennis van de waarheid en tot een groei in heiligheid die U 

welgevallig is. Door Christus, onze Heer. 

 

7. Heer, laat onder ons een geest heersen van begrip, oprechtheid en vrede. Leer ons open te 

staan voor wat Gij van ons vraagt en in volledige eensgezindheid na te streven wat wij als uw 

wil hebben leren kennen. Door Christus onze Heer. 

 

8. God, uw Zoon heeft beloofd, bij allen die in zijn Naam zijn vergaderd zelf aanwezig te zijn. 

Mogen ook wij zijn aanwezigheid ervaren en laat ons hart in waarheid en liefde ondervinden 

de rijkdom van uw genade. barmhartigheid en vrede. Door Christus onze Heer.  



 

9. God, Vader van wie alle gaven komen: al wat wij hebben, al wat wij zijn. Doe ons beseffen 

hoe groot uw liefde is, hoe talrijk uw weldaden. Geef dat wij U oprecht beminnen met heel 

ons hart en al onze krachten. Door Christus onze Heer. 

 

Gebed voor de bisschoppensynode: “Wij staan voor U, Heilige Geest” 

 

Wij staan voor U, Heilige Geest, 

terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 

 

U alleen hebben wij om ons te geleiden 

maak dat U thuis bent in ons hart; 

leer ons de weg die wij moeten volgende 

en hoe wij deze moeten gaan. 

 

Wij zijn zwakke mensen en zondaars; 

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. 

laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, 

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 

 

Maak dat wij in U onze eenheid vinden, 

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 

en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid 

en van wat juist is. 

 

Dat alles vragen wij U, 

die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 

in gemeenschap van de Vader en de Zoon, 

in de eeuwen der eeuwen. 

 

Amen 

 


