TWEEDE WERELDDAG VAN DE GROOTOUDERS EN DE OUDEREN

Ik dank U, Heer,

voor de zegen van een lang leven:

laat het altijd vrucht mogen dragen

voor hen die hun toevlucht tot U nemen.

Vergeef, Heer,

de berusting en ontgoocheling,
maar laat me niet in de steek
wanneer mijn kracht afneemt.

Leer me hoopvol te kijken

naar de toekomst die Gij me geeft,

naar de zending die Gij mij toevertrouwt,
en eindeloos uw lof te zingen.

Maak me tot een tedere bewerker

van uw revolutie,

om liefdevol te waken over mijn kleinkinderen
en alle kleinen die bij U beschutting zoeken.

Bescherm, Heer, paus Franciscus

en laat Uw Kerk

de wereld bevrijden van eenzaamheid.
Leid onze schreden op de weg van vrede.

Amen.
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