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Beste Hindoevrienden en vriendinnen, 

 

De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog zendt U zijn hartelijke 

groeten en oprechte goede wensen bij gelegenheid van de viering van Divali op 27 

oktober van dit jaar. Moge dit feest van licht uw harten en huizen verlichten en aan 

uw families en gemeenschappen vreugde en geluk, vrede en welvaart schenken. En 

moge het tegelijk ook uw geest van broederschap onder elkaar versterken.  

 

Naast de ervaring van een ongekende vooruitgang op vele gebieden beleven we 

van de ene kant het feit dat vele inspanningen worden verricht ten behoeve van 

interreligieuze en interculturele dialoog, samenwerking en broederlijke solidariteit. 

Van de andere kant is er echter sprake van apathie, onverschilligheid en zelfs haat 

onder sommigen ten aanzien van anderen. Vaak is de oorzaak daarvan een gebrek aan 

erkenning van ‘de ander’ als broer of zuster. Deze houding kan veroorzaakt worden 

door misplaatste gevoelens, gebrek aan edelmoedigheid, of antipathie, die de opbouw 

van een harmonieuze co-existentie in de samenleving kunnen verstoren en doen 

wankelen. Vanuit de bezorgdheid over deze situatie beschouwen wij het als passend 

en nuttig met U enkele gedachten te delen aangaande de noodzaak voor iedere 

individuele persoon, met name voor Christenen en Hindoes, om overal waar wij ons 

bevinden bouwers te zijn van broederschap en vreedzame co-existentie. 

 

Religie inspireert ons in wezen “om in de ander een broer of zuster te zien die 

ondersteund en bemind moet worden” (Document over Broederschap onder de 

Mensen voor de Wereldvrede en voor het Samenleven, mede ondertekend door Paus 

Franciscus en Sheikh Ahmed el-Tayeb, de Groot Imam van Al-Azhar, in Abu Dhabi 

op 4 februari 2019). Religie leert ons daarnaast om de onschendbare waardigheid en 

de onvervreemdbare rechten van anderen te respecteren, zonder ongefundeerde 

vooroordelen ten aanzien van hun overtuiging of cultuur. Alleen dan wanneer 

aanhangers van godsdiensten van zichzelf een leven vereisen dat overeenkomt met 

hun religieuze ethiek kunnen zij worden gezien als vervuller van hun rol als bouwers 

van vrede en als getuigen van ons gedeeld mens-zijn. Om deze reden dienen religies 

de inspanningen van hun volgelingen te ondersteunen bij het leiden van een 

authentiek leven, teneinde “vruchten voort te brengen van vrede en broederschap.” 

“Het ligt immers in de aard van de godsdienst een groeiende broederlijke relatie te 

bevorderen onder de mensen” (Paus Johannes Paulus II, Boodschap voor 

Wereldvrededag, 1992). Leven in een geest van broederschap en gezamenlijkheid 

door een voortdurende dialoog zou daarom een natuurlijk uitvloeisel moeten zijn van 

iedere religieuze persoon, Hindoe of Christen.  

 

Alhoewel negatief nieuws in de krantenkoppen overheerst, zou dat onze 

vastbeslotenheid niet mogen verminderen om zaden van broederschap uit te zaaien. 

Er bestaat een verborgen zee aan goedheid die groeiende is en aanleiding geeft tot 

hoop in de mogelijkheid om samen met de volgers van andere religies en alle mannen 

en vrouwen van goede wil een wereld op te bouwen van solidariteit en vrede. De 

overtuiging dat het mogelijk is een wereld van broederschap op te bouwen is voor ons 

een reden te meer er alles aan te doen en alle krachten in te spannen om het gebouw 



van broederschap en vreedzame co-existentie op te richten, en “daarbij vast te houden 

aan het goede van iedereen” (Paus Franciscus, Boodschap bij de Opening van de 

Jaarlijkse Interreligieuze Gebedsbijeenkomst voor Vrede, “Bruggen van Vrede”, 

Bologna, 14 oktober 2018). 

Het is een gelukkig toeval dat aan het begin van deze maand het 

honderdvijftigste geboortejaar wordt gevierd van Mahatma Gandhi, “prominent en 

moedig getuige van waarheid, liefde en geweldloosheid” (aldus Paus Johannes Paulus 

II, Gebed voor de Vrede bij de Afsluiting van het Bezoek aan Raj Ghat, Delhi, 1 

februari 1986) en een heldhaftig voorvechter van menselijke broederschap en 

vreedzame co-existentie. Het lijkt ons goed om onszelf te laten inspireren door zijn 

voorbeeld in het beleven van een vreedzame co-existentie.  

 

Als gelovigen die hun wortels hebben in onze eigen religieuze overtuigingen 

en als mensen die delen in hun zorg voor het welzijn van de mensenfamilie, willen 

we de handen ineenslaan met hen die behoren tot andere religieuze tradities en met 

alle mensen van goede wil, om met alle kracht – en met een gevoel van gedeelde 

verantwoordelijkheid – te streven naar een meer broederlijke en vredevolle 

samenleving!  

 

U een vreugdevolle viering van Divali toewensend, 
 
 

 
Miguel Ángel Cardinal Ayuso Guixot, MCCJ 

President 
 

 

 
 

Mgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage 

Secretaris 
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