
Heer,

U hebt mij geschapen,
uniek en eenmalig.
U houdt van mij en U kent mij,
zelfs beter dan ik mezelf ken.
U vertrouwt mij een bijzondere 
taak toe
die enkel ik in deze wereld 
kan vervullen.

De heilige Augustinus bad:
“Heer Jezus, laat mij mezelf 
kennen, laat mij U kennen…
Laat mij alles wat mij overkomt, 
aanvaarden als van U…
en steeds verlangen U te volgen.”

Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan
met het geloof, het vertrouwen en 
de liefde van mijn hart.
Ik weet dat ik zwak ben,
en steeds weer word verleid 
andere wegen te gaan,
maar ik vertrouw op uw Kracht
en op uw eindeloze 
barmhartige Liefde. 

Amen.

Zuster Mary Amata Mueller
Dominicanessen van Sint Cecilia

Bisdom Groningen-
Leeuwarden

Contact:
Pastoor Tjitze Tjepkema
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel.: 06 11273673
e-mail: tjepk090@planet.nl
bisdomgl.nl/nieuws/informatie- 
over-roepingen-2/

Religieuzen

Vraag je je wel eens af of het leven 
als zuster of broeder iets voor jou 
kan zijn? De Konferentie van in 
Nederland gevestigde Religieuzen 
(KNR) kan je helpen bij het zoeken 
naar antwoorden.

Meer weten? 
www.knr.nl/roeping
Postbus 111 – 5201 AC Den Bosch
tel.: 073 6921321 
e-mail: roepen@knr.nl

Meer informatie?

Wat vraagt
God van jou?

Roepingenzondag 



In de Katholieke Kerk van het noorden 
(Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) 
is een blijvende behoefte aan priesters,
diakens, pastoraal werkers en kloosterlingen, 
en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk.
Wat kunnen we doen?

* Wees zelf actief. Ieder van ons wordt immers door God
 geroepen om dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving.
* Stimuleer anderen. Bouw mee aan geloofsgemeenschappen
 waarin mensen zich uitgenodigd voelen hun eigen roeping
 te verkennen en actief te worden.
* Spreek over de mogelijkheden om priester, diaken,
 pastoraal werker te worden of toe te treden tot een religieuze orde. 
 Stimuleer mensen tot het pastorale dienstwerk in onze Kerk.
* Bid dat mensen durven kiezen voor een kerkelijk ambt.
 Sluit je aan bij allen die bidden om roepingen.
* Ondersteun de diocesane opleidingen ook fi nancieel.
 Uw bijdrage is belangrijk. Uw gift kunt u overmaken op
 rekeningnummer NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. Fonds 
 Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wil je informatie over een opleiding tot priester, diaken of
pastoraal werker in ons bisdom of het leven als religieus,
kijk dan op bisdomgl.nl/nieuws/informatie-over-roepingen-2/

Wil je je eigen roeping verkennen en beter leren kennen? 
Meer informatie over activiteiten in het bisdom Groningen-Leeuwarden 

(maandelijkse roepingenavond in Heerenveen [derde vrijdag van 
de maand] en roepingenweekend van vrijdagavond 18 tot en met 
zondagmiddag 20 oktober 2024 in het klooster te Thuine [D]) bij

Johan Krijnsen – tel.: 06 25248674 – 
e-mail: johankrijnsen@hotmail.com

Pastoor Tjitze Tjepkema – tel.: 06 11273673 – 
e-mail: tjepk090@planet.nl

Gebed van de H. Fredericus van Hallum

God, tot U zoek ik mijn toevlucht.
Wil mij beschermen en bewaren,

want Gij alleen zijt mijn Heer,
Gij alleen mijn geluk.

Ik dank U, ik prijs U,
want in uw handen ligt mijn leven.
Steeds opnieuw geeft Gij mij raad.

Zelfs in mijn dromen zijt Gij mijn gids.
Zolang Gij mij nabij zijt, zal ik niet wankelen.

Daarom wil ik U altijd voor ogen hebben.
Toon mij uw weg naar het ware leven.
Bij U is immers vreugde in overvloed.

Gij zijt mijn hoogste geluk.

Uit Psalm 16Uit Psalm 16


