
God, 
help mij Uw stem te horen in het diepst van mijn hart. 
Help mij om te ontdekken wie ik echt ben,
om te worden hoe ik bedoeld ben. 

Jezus, U kwam opdat wij leven zouden bezitten, in overvloed. 
Bevrijd mij, verlicht mij en zend Uw Heilige Geest in mij 
om mij te vervullen met Uw Genade.

Amen

Zr. Mary Amata Mueller, o.p.
Dominicanessen van Sint Cecilia te Sittard

Bisdom Breda

Contact:
Vicaris Wiel Wiertz
Veemarktstraat 48
4811 ZH  Breda
tel.: 076 522 3444
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
www.roeping.nu

Religieuzen

Vraag je je wel eens af of het leven 
als zuster of broeder iets voor jou kan 
zijn? De Konferentie Nederlandse 
Religieuzen (KNR) kan je helpen bij 
het zoeken naar antwoorden. 

Meer weten? 
www.knr.nl/roeping
Postbus 111 – 5201 AC Den Bosch
tel.: 073 6921321
e-mail: roepen@knr.nl

Meer informatie?

Gebed

Roepingenzondag – 30 april 2023

Draag Christus 
de wereld in

“Roeping is geen stem van boven, die me vraagt om iets anders te zijn 
dan ik ben. Het is een stem van binnen, die me oproept om te worden 
hoe ik bedoeld ben; om de persoonlijkheid, die God me bij mijn 
geboorte heeft gegeven, te vervullen.” 

Thomas Merton
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Hoe draag jij Christus de wereld in?

Christus de wereld in dragen. Daar kunnen we ons best iets bij voorstellen. 
Met Palmzondag wordt Jezus met palmtakken onthaald, een teken van 
hulde en overwinning. Er is vreugde onder de menigte. Wanneer Jezus 
in het openbaar optreedt, zieken geneest en opkomt voor de meest 
kwetsbaren in zijn omgeving, wordt Hij op handen gedragen door de 
mensen.

Jezus de wereld in dragen. Dat is misschien gemakkelijk als het past bij 
onze directe behoeften en verlangens. Maar dragen we Christus óók de 
wereld in als Zijn boodschap ongemakkelijk klinkt, of zelfs haaks staat op 
wat de wereld om ons heen verkondigt? Kunnen wij Jezus herkennen en 
omarmen in het lijden, wanneer dat ons treft? Met andere woorden: dragen 
wij Hem in liefde, en dragen wij Zijn liefde uit?

Als wij Christus de wereld in dragen, is het misschien goed om te weten 
dat Hij ons als eerste heeft liefgehad. Als wij Hem willen uitdragen, draagt 
Hij ons al. We staan er niet alleen voor. Jezus nodigt ons steeds opnieuw 
uit om elke situatie, elke vraag en elk verlangen met Hem samen op te 
pakken.

Optrekken met Jezus komt neer op een gave en een opgave tegelijk. Altijd 
mogen we rekenen op Zijn hulp. In het Matteüsevangelie zegt Jezus: 
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u 
rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van 
Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor 
uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matt. 11, 28-30)

Dit maakt het thema van Roepingenzondag actueel voor iedereen. 
Hoe draag jij Christus de wereld in?

_______________________________________________________________

Wilt u het bisdom Breda steunen bij het vormingsaanbod? 
Uw bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd. 
U kunt uw gift overmaken op: IBAN NL05 INGB 06684309 07 
ten name van de Mgr. Frenckenstinchting te Breda. 
Hartelijk dank voor uw steun!

Draag Christus de wereld in

Heer 
om Uw boodschap de wereld in te dragen.

worden we door U gezonden.
Ieder met zijn of haar eigen talent.

Daarom klinkt tot ieder van ons dit appel:
Draag Christus de wereld in.

Laat ons naar buiten treden
vrij van angst

om ons geloof uit te dragen:
Jezus leeft in jou en mij!

Draag Christus de wereld in.
Mogen we ontdekken wat Hij van ons verlangt

en de vragen stellen:
Wat wilt Gij dat dat wij doen?

Waartoe zijn wij geroepen 
als gemeenschap en als persoon?
Draag Christus de wereld in.

Beziel ons met Uw Heilige Geest
om met vreugde te bouwen

aan Uw Rijk op aarde en te zeggen:
Ja Heer.

Met vreugde draag ik Christus de wereld in.
Amen.

Vicaris Paul Verbeek

_________________________________________________________

In gebed verbonden!
Kom naar de roepingenvespers op zondag 30 april. Vanaf 15:00 uur ben je 
welkom in de basiliek van Oudenbosch voor ontmoeting, een inleiding en 
het gezamenlijk bidden van de roepingenvespers.

Meld je meteen aan bij de Gebedskring voor roepingen van het bisdom 
Breda. Leden van de gebedskring krijgen geregeld een gebedskaart 
toegestuurd, ook bij andere gebedsinitiatieven. 

Opgave voor de roepingenvespers en/of aanmelding voor de gebedskring 
kan via: gebedskringroepingen@bisdombreda.nl


