De Heer zegt ons: “Vraagt [...] de Heer van de oogst arbeiders te
sturen om te oogsten” (Lk. 10,2). Het gebed om roepingen blijft hier-
om een bijzondere vorm van steun. Van harte wordt u uitgenodigd
tot dit gebed en lid te worden van de Diocesane Gebedskring.

Voor opgave: Diocesane Roepingenraad
Keistraat 9- 3512 HV UTRECHT
roepingenraad@aartsbisdom.nl

Opleiding en werving kosten veel geld. Zonder financiéle middelen
kunnen wij ons niet ten volle inzetten voor roepingen. Wilt u ons
zo mogelijk financieel steunen? Uw bijdrage is zeer welkom op
IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. het Fonds Priesteropleiding
Aartsbisdom Utrecht te Utrecht. Hartelijk dank voor uw steun!

Meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariénsinstituut
of het lidmaatschap van de Gebedskring: www.ariensinstituut.nl

Meer informatie?

Aartsbisdom Utrecht Religieuzen
Ariénsinstituut Vraag je je wel eens af of het leven
Keistraat 9 als zuster of broeder iets voor jou
3512 HV Utrecht kan zijn? De Konferentie van in
tel.: 06 24571361 Nederland gevestigde Religieuzen
rector@ariensinstituut.nl (KNR) kan je helpen bij het zoeken
www.jekomtalsgeroepen.nl naar antwoorden. Meer weten?
knr.nl/roeping
i 0736921321
282ef cpr@knr.nl

Gebedskaart b.gv. Roepingenzondag 26 april 2026
Imprimatur + J. van den Hende, 2 april 2026
Foto: Johan Wouters

www.jekomtalsgeroepen.nl
www.roepingenzondag.nl




“Wees wie God bedoeld heeft dat je bent en je zult de wereld in vuur
en vlam zetten.” Hiermee zegt de H. Catharina van Siena ons dat het
leven pas glans krijgt door te leven vanuit Gods roeping.

Bijbelteksten over roeping dagen ons uit: volg God en vind het leven.
Mozes zegt: “Kies dan het leven [...] door Jahwe uw God te beminnen,

naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven” (Deut. 30,19-20).

En Jezus geeft aan: “lk ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten
enwel in overvloed” (Joh. 10,10). Natuurlijk, door het goede uit de
schepping kan iedereen goed leven. Maar, wil ik leven in volheid,

dan moet ik Gods roepstem durven volgen. Wat mis ik als ik een
andere weg ga? Echt leven, dat is Gods roepstem volgen.

Deze roepstem horen is niet makkelijk binnen het geraas van

het moderne leven, zegt Henri Nouwen. Hiervoor mogelijkheden
creéren, thuis en in parochies, blijft van fundamenteel belang.
De roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht biedt hierbij
ondersteuning. Maar bovenal blijft het gebed om roepingen van
belang. Graag nodig ik iedereen uit tot dit gebed en om zich aan
te sluiten bij de ‘Vrienden van het Ariénsinstituut’, de gebeds-

en donateurskring rond het Ariénsinstituut. Alleen met uw
steun kunnen wij ons ten volle inzetten voor roepingen.

mr. EGW. Rozeman MA
Rector Ariénsinstituut

Hoogste, roemrijke God,
verlicht de duisternis van mijn hart
en geef mij het ware geloof,
de gegronde hoop
en de onverdeelde liefde,
het aanvoelen en de kennis, Heer,
om uw heilige en waarachtige opdracht
te kunnen uitvoeren.

Amen.

Gebed van de H. Franciscus van Assisi (+ 1226)

“Bouw mijn Kerk op” verwijst naar het visioen van de heilige
Franciscus. Tijdens het bidden in het vervallen kerkje van

San Damiano (1205) hoorde hij bij het kruis een stem zeggen:
“Franciscus, ga en herstel mijn huis.” Aanvankelijk dacht hij
dat hij het kerkgebouw moest herstellen. Later begreep hij
dat zijn roeping veel verder reikte.



