Wat wil ik met mijn leven en wat wil God van mij?
Eén grote vraag waar jij het antwoord op wilt vinden?!

Heb jij je deze vragen ook al eens gesteld, of zie je deze nu
voor de eerste keer? Is er in jou een diep verlangen om te leven
vanuit een sterk geloof in Christus... en word je bijzonder
getrokken tot een leven in verbondenheid met Jezus en

Zijn Kerk midden in de wereld van vandaag?

e Wil jedaarinalle rust eens serieus over verder praten?
¢ Gaan je gedachten uitdrukkelijk uit naar het priesterschap
of het diaconaat?
* Denk je over een leven als religieus(ze) in een gemeenschap?
e Wil je je graag gaan inzetten in jouw parochie,
maar weet je (nog) niet hoe?

Kortom, schuif je de echte vragen van jouw leven over je persoonlijke
levenskeuze niet aan de kant en wil je er graag mee aan de slag?
We willen je heel graag helpen met deze grote vragen!

Meer informatie?

Bisdom ‘s-Hertogenbosch Religieuzen

Rector N. Swagemakers Vraag je je wel eens af of het
Sint-Janscentrum leven als zuster of broeder iets
Papenhulst 4 voor jou kan zijn? De Konferentie
5211 LC’s-Hertogenbosch van in Nederland gevestigde
sint-janscentrum.nl Religieuzen (KNR) kan je helpen
073 6132000 bij het zoeken naar antwoorden.
info@sint-janscentrum.nl

rector@sint-janscentrum.nl Meer weten? knr.nl/roeping,
r.wilminkpr@gmail.com 0736921321, cpr@knr.nl
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Bouw mijn Kerk op

De tekst op dit prentje, ‘bouw mijn Kerk op’, hoort bij het kruis
van San Damiano dat op de voorkant staat afgebeeld. Het is het
kruis dat de heilige Franciscus hoorde spreken toen hij in het
vervallen kerkje van San Damiano, dicht bij Assisi, wilde bidden.
In dat kerkje ontving Franciscus van God een roeping: “Herstel
mijn huis, dat in verval is geraakt.” Voor Franciscus werd duidelijk
dat hij zich in mocht zetten om de Kerk op te bouwen. Hij deed
dat op een radicale manier: in een grote armoede en een leven
van gebed wilde hij zich met Jezus Christus verbinden. Bovendien
heeft hij zich heel krachtig ingezet om ook aan andere mensen
het evangelie, de liefde van God, te verkondigen.

Franciscus stierf 800 jaar geleden en hij was niet de laatste aan
wie God een belangrijke opdracht gaf voor zijn tijd. Hij spreekt
ook tot ons: soms in de stilte van het hart, soms doordat we Gods
aanwezigheid op een andere manier herkennen in ons leven.
Maar ieder van ons mag zichzelf afvragen: wat is Gods bedoeling
met mij? Wat maak ik van mijn leven? Kijkend naar het kruis

mag die vraag ook voor ons tot een antwoord leiden.

Franciscus heeft laten zien dat een roeping past bij iedereen:

in de overgave aan God wordt duidelijk wat de Heer van ons vraagt.

Hoe bouw ik Gods Kerk op?

Hoogste, roemrijke God,
verlicht de duisternis van mijn hart
en geef mij het ware geloof,
de gegronde hoop
en de onverdeelde liefde,
het aanvoelen en de kennis, Heer,
om uw heilige en waarachtige opdracht
te kunnen uitvoeren.

Amen.

Gebed van de H. Franciscus van Assisi (+ 1226)

“Bouw mijn Kerk op” verwijst naar het visioen van de heilige
Franciscus. Tijdens het bidden in het vervallen kerkje van

San Damiano (1205) hoorde hij bij het kruis een stem zeggen:
“Franciscus, ga en herstel mijn huis.” Aanvankelijk dacht hij
dat hij het kerkgebouw moest herstellen. Later begreep hij
dat zijn roeping veel verder reikte.



