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Is er in jou een diep verlangen om te ontdekken waartoe  
jij geroepen bent? Voel jij je bijzonder aangetrokken tot  
een leven in verbondenheid met Jezus Christus en  
Zijn Kerk midden in de wereld van vandaag?

Roeping is Gods plan met jouw leven, waarbij je al je 
talenten kunt inzetten en je het diepst gelukkig wordt. 
Dat is nogal wat! Het bisdom Breda biedt allerlei vormen 
aan waarmee jij -op je eigen tempo- kunt onderscheiden 
wat God van je vraagt, in het bijzonder als je het gevoel 
hebt dat God je roept tot het priesterschap, diaconaat  
of het religieuze leven. Misschien wil je hier in alle rust 
een keer serieus over verder praten?

De eerste stappen vragen moed. Laat je niet door 
mensen ontmoedigen, maar vertrouw op Gods leiding.  
Al voor je geboren werd, keek God vol verlangen naar 
jou uit. Sta jezelf toe deze grote vragen te stellen  

en ga ermee aan de slag!

Bezoek www.bisdombreda.nl/roeping en maak  
een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Religieuzen
Vraag je je wel eens af of het leven als zuster of broeder 
iets voor jou kan zijn? De Konferentie van in Nederland 
gevestigde Religieuzen (KNR) kan je helpen bij het  
zoeken naar antwoorden. Meer weten?  
www.knr.nl/roeping, 073 6921321, cpr@knr.nl
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“Bouw mijn Kerk op.” Met deze woorden raakte God het  
hart van de heilige Franciscus van Assisi en zette Hij hem  
op een weg van radicale navolging van Jezus. Franciscus 
durfde de vraag te stellen: “Heer, wat wilt Gij dat ik doe?”  
Zijn openheid leidde tot een krachtige getuigenis die ook 
vandaag de dag, 800 jaar na zijn sterven, mensen inspireert 
om hun eigen roeping te ontdekken.

Ook wij worden uitgenodigd om stil te staan bij Gods plan met 
ons leven. Durven wij, net als Franciscus, de vraag te stellen: 
“Heer, wat wilt Gij dat ik doe?”

Radicaal kiezen voor het Evangelie betekent niet vluchten 
uit de wereld, maar er met open ogen en een bewogen hart 
middenin staan. Zo wordt ieder van ons geroepen om, op zijn 
of haar unieke manier, mee te bouwen aan een levende Kerk. 
Misschien wel als priester, als diaken of als religieus.

Hoogste, roemrijke God,
verlicht de duisternis van mijn hart

en geef mij het ware geloof,
de gegronde hoop

en de onverdeelde liefde,
het aanvoelen en de kennis, Heer,

om uw heilige en waarachtige opdracht
te kunnen uitvoeren. 

Amen.

Gebed van de H. Franciscus van Assisi (+ 1226)

“Bouw mijn Kerk op” verwijst naar het visioen van de heilige 
Franciscus. Tijdens het bidden in het vervallen kerkje van  
San Damiano (1205) hoorde hij bij het kruis een stem zeggen: 
“Franciscus, ga en herstel mijn huis.” Aanvankelijk dacht hij  
dat hij het kerkgebouw moest herstellen. Later begreep hij  
dat zijn roeping veel verder reikte.


