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Gebed van paus Benedictus XVI 

bij de westelijke muur

Jeruzalem

Dinsdag 12 mei 2009

Dierbare Moslim-vrienden,
As-salámu ‘aláikum! De vrede zij met u!

God van alle tijden,

bij mijn bezoek aan Jeruzalem, de “Stad van Vrede”,

geestelijk thuis van Joden, Christenen en Moslims,

breng ik U de vreugden, de hoop en de verlangens,

de beproevingen, het lijden en de pijn van al Uw mensen over de gehele wereld. 

God van Abraham, God van Isaak en God van Jakob,

hoor de kreet van de gekwelden, de angstigen, de diepbedroefden;

zend Uw vrede over dit Heilig Land, over het Midden Oosten,

over de gehele familie van de mensheid;

raak het hart van allen die Uw Naam aanroepen,

om nederig de weg te gaan van gerechtigheid en medelijden.

“Goed is de Heer voor wie hoopt,

voor iedereen die Hem zoekt”. (Klaagl. 3,25)
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